Nleuwsbrlef 20 aprll 2024

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp,
QOostMaarland, Rijckholt

HEMELVAARTSDAG
Donderdag 9 mei is het Hoogfeest van Hemelvaart.

Na Pasen is Jezus verschillende keren nog verschenen aan
Zijn leerlingen. Hij deed dit om hen te ondersteunen, zodat
ze konden groeien in het geloof in de Verrijzenis. Echter ze
konden Hem niet vast blijven houden. Jezus moest naar de
Hemelse Vader. Natuurlijk kunnen wij onze overledenen
ook niet blijven vasthouden. We zullen ze moeten loslaten,
hoe moeilijk het soms ook is, opdat ook zij thuis kunnen komen in de
hemel. Juist met Hemelvaart mogen wij vieren dat ook wij ooit eens
naar de hemel mogen gaan.

Vieringen met Hemelvaart

Woensdag 8 mei 19.00 uur Eckelrade en Oost-Maarland. (de H. Mis
van 9.00 uur in Eckelrade komt dan te vervallen)

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur gebedsdienst Rijckholt,
10.00 uur Eijsden, 11.30 uur Mariadorp.



1E COMMUNIE

In Gronsveld zullen op Hemelvaartsdag 9
mei 17 kinderen de Communie gaan doen.
Graag uw gebed voor onze communicanten.

DANKVIERING COMMUNICANTEN

Dankbaar zijn, is een van de onderwerpen waar we met de
Communicanten over praten. We mogen dankbaar zijn dat men de
Communie mag doen.

We hebben daarom heel speciaal voor hen ook dankvieringen. Deze zijn
als volgt.

Gronsveld 2° Pinksterdag 20 mei om 11.00 uur

Eijsden 26 mei om 10.30 uur

Oost-Maarland 1 juni om 19.15 uur.

HELPER

Hulp is voor ons mensen altijd prettig. Hulp met de zorg voor het
huishouden, hulp voor het onderhoud van de tuin, hulp bij het leren, en
noem maar op. Ook hulp bij het nemen van

besluiten zou prettig zijn. Dat je niet alles alleen

zou hoeven te doen. Maar dat je ook een stukje ’ -
meer zekerheid krijgt. v

Eigenlijk geldt dat ook voor het geloof. Wanneer

je hulp krijgt om de juiste beslissingen te nemen, om meer diepgang in
het geloof te krijgen, zou dat ook heel prettig zijn.

De leerlingen van Jezus waren na Hemelvaart in zekere zin lam
geslagen. Ze wisten niet meer hoe ze verder moesten. Nu had Jezus hun
wel een Helper beloofd, maar hadden ze nog niets van gemerkt. Als ze
dan met Pinksteren samen zijn in de Bovenzaal, de zaal waar ze ook het
Laatste Avondmaal hielden, dan komt de Heilige Geest over hen. Ze
worden dan geinspireerd en durven en kunnen er dan flink tegenaan.
Gods Geest helpt hen om de juiste beslissingen te kunnen nemen om te
komen tot een dieper besef van het geloof. Hij helpt hen om de juiste
woorden te vinden.



Die Helper heeft God ons ook beloofd. God laat ons ook niet alleen
aanmodderen in de wereld. Hij staat ons bij. Maar
zoals de leerlingen samenkwamen, zo mogen wij
ook samenkomen in de bovenzaal, in de kerk waar
wij steeds dat Laatste Avondmaal vieren. Laten we
dus samen Pinksteren gaan vieren zodat ook wij
weer begeesterd en geholpen kunnen worden in ons
leven.

Graag wil ik u dan uitnodigen voor de vieringen
met deze Pinksterdagen.

Zaterdag 18 mei 18.00 uur Breust, 19.00 uur Rijckholt, 19.15 uur
Oost-Maarland

Zondag 19 mei 9.30 uur Eckelrade, 10.00 uur Eijsden, 11.00 uur
Gronsveld, 11.30 uur Mariadorp

Maandag 20 mei 10.00 uur Eijsden, 11.00 uur Gronsveld Dankviering
Communie

MOEDERDAG

Komende zondag is het weer Moederdag. Een dag waarin we onze
moeders heel bijzonder in het zonnetje willen zetten. Heel bijzonder
willen we stil staan bij al wat zij doen voor ieder van ons. Gewoon uit
liefde voor ieder van ons. Maar tegelijkertijd mogen we ook op
Moederdag denken aan ‘de moeder van alle moeders’. Als een moeder
die zorg draagt voor haar kind, wil Maria er ook voor ons zijn. Ons
bijstaan in haar altijddurende bijstand.

Zoals we onze moeder op Moederdag verwennen en vaak ook in de
bloemen zetten, mogen we dat ook bij Maria doen. Maar we kunnen
ook op een andere manier haar eren, door even bij haar te komen bidden
en bij haar een kaarsje aan te steken.



Juist omdat ze ons altijd nabij wil zijn, mogen we in gelovig vertrouwen
ook een kaarsje laten branden bij haar beeltenis. Of gewoon ook om
dank te zeggen voor een positieve gebeurtenis in ons leven. Maria
luistert, heeft oor voor ons bidden en brengt onze vragen en noden bij
Jezus haar Zoon. Ons gebed plaatsen we in het licht van haar aanschijn,
en als symboolhandeling ontsteken we een
kaars. Daarom deze keer een tekst hierover

Kaarsje branden
Zo spreekt de kaars: Draag me op met een
gelovig hart en laat me niet alleen....

Ik ben slechts waardevol als je gebed me
draagt.....

Wanneer je bent heengegaan
zal ik blijven branden voor
’t gebed van je hart....

Ik zal aan anderen vertellen dat
je hier bent geweest.....

En de Heer zal ik spreken
van de vlam in je hart......

PASTOOR OP RETRAITE

Van zondag 12 mei ’s middags t/m vrijdag 17 mei in de
namiddag is de jaarlijkse retraite van pastoor. Hij zal
weer naar het klooster Stiepel in Bochum gaan. Dit
betekent dat de vieringen deels worden aangepast. De
H. Mis op donderdag 16 mei in Eijsden komt te
vervallen. Mocht u dringend een priester nodig hebben
kunt u contact opnemen met kapelaan Boby Thomas
043-4081294/ 06-59710549.




BANNEUX: 75 jaar erkenning verschijningen
De bedevaartplaats Banneux viert dat precies 75 jaar geleden de
verschijningen van Maria aan Mariette Beco officieel door de Kerk
werden erkend. Als dekenaat zullen we op donderdag 29 augustus onze
gezamenlijke bedevaart dan ook hebben. Natuurlijk
van harte aanbevolen om mee te gaan.

LOURDES

De bedevaarten naar Lourdes gaan binnenkort weer
beginnen. Zelf zal ik de bedevaart van 26 september
t/m 1 oktober begeleiden. Mocht u interesse hebben
om mee te gaan, kijk dan op de website van www.huisvoordepelgrim.nl

AANMELDEN VOOR DE BRONK

Graag wil ik iedereen weer uitnodigen om zich aan te melden voor de
Bronk in Eijsden en Gronsveld. Samen maken we de Processie.
KINDERPAGINA

Een kleurplaat deze keer rondom Pinksteren.
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