
  

Nieuwsbrief 26 mei 2024   

Samenwerkende parochies  

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-

Maarland, Rijckholt  
  

SACRAMENTSDAG   

Op donderdag, in de tweede week na Pinksteren, viert de kerk 

Sacramentsdag. Niet toevallig een donderdag, want het verwijst naar het 

Laatste Avondmaal! Dit Hoogfeest is helemaal georiënteerd op de 

aanwezigheid van de verrezen Heer, de levende Christus, in de 

eucharistische gedaanten van Brood en Wijn. Wij worden zo gebracht 

                                                                                                                                                                      

 



tot het hart van wat we telkens in de H. Mis vieren: de onmetelijke 

liefde van God voor ons, door Jezus met ons verbonden.  

In veel landen is deze donderdag een vrije dag. In onze omgeving is dit 

al vele jaren niet meer. Daarom trekken de sacramentsprocessies op een 

zondag door dorpen of steden. Deze processie is dus een verlengstuk 

van de H. Mis. Voorafgaand aan de processie viert men de eucharistie 

en consacreert men een afzonderlijke hostie. Deze wordt geplaatst in de 

“monstrans”. Latijn voor “tonen”. Christus wordt “getoond”! Een 

getuigenis van ons geloof in de aanwezigheid van Christus, in de 

gedaante van Brood! De processie begint na de communie. Hiermee 

wordt dus ook meteen duidelijk dat de zegen met het Allerheiligste, het 

slot vormt van de hele viering, en niet alleen 

van de processie. De processie is dus geen 

losstaand ritueel!   

  

Graag willen we aan de officiële  

Sacramentsdag weer meer karakter geven als 

echte start van de Bronken. Zonder deze dag 

geen processie of Bronk. Daarom willen we iedereen van harte 

uitnodigen om deze dag naar de kerk te komen, om zo de Bronk af te 

trappen.  

  

Donderdag 30 juni : 9.00 uur Gronsveld; 19.00 uur Eijsden,  

opgeluisterd door de Schola en in aanwezigheid van de jonkheden.  

  

BRONKPROCESSIE   

  

Probeer eens onder woorden te brengen wat 

processie nu eigenlijk inhoudt. We zien ieder 

jaar weer verslagen. Je hoort dat het een stuk 

traditie is. Je hoort over het aantal mensen 

langs de kant. Je hoort en ziet vele fotografen, mensen die met hun 

toestellen alles vastleggen. En later kan men op internet de hoeveelheid 

foto’s van al die processies bekijken. Maar wat is de processie eigenlijk. 

Het komt uit het Latijn en betekent voortschrijden, uitgaan. We gaan 

dus als gelovigen op weg. En intussen bidden we en luisteren we naar 

de muziek waardoor we hopelijk tot het besef mogen komen dat we 



samen met God onderweg zijn door het leven. Niet als 

toeschouwers, maar als deelnemers. We zijn een kerk 

van onderweg. Zeker in deze tijd zien we natuurlijk een 

verandering in de samenleving. Toch mogen we ook in 

deze tijd samen Kerk zijn, samen met God onderweg 

zijn door het leven. Mooi uitgebeeld in het rondgaan 

tijdens de processie. We zijn dus samen onderweg als 

een levende biddende gemeenschap. Er zouden dus 

eigenlijk geen kijkers zijn, hooguit de zieken en ouderen die niet aan de 

route kunnen deelnemen. Maar iedereen zou moeten meelopen, om te 

laten zien we horen er ook bij, we blijven niet langs de kant staan, maar 

we gaan ervoor. Wij vormen allemaal samen die levende kerk, die 

levende gemeenschap. Die gemeenschap wordt ook zichtbaar in de 

aandacht die we geven aan de tekens van eerbied en respect, de 

vlaggen, de bloemtapijten voor het Allerheiligste als een groet, als 

eerbetoon aan de Heer van het Leven. Als mensen van de moderne tijd 

met haar navigatieapparatuur menen we soms zelf wel de weg uit te 

stippelen. We vragen liever niet meer naar de weg, we zoeken wel zelf. 

Maar dan raken we vervreemd van de zoekwaarden van onze 

levenstocht. Door mee te gaan, laat je dus eigenlijk zien dat God ons 

leven mee richting wil geven.    

  

AANPASSING BRONK ECKELRADE  

Dit jaar zal er een aanpassing zijn van de Bronk 

in Eckelrade. Dit is voort gekomen uit verzoek 

van een aantal groepen en na overleg met 

verschillende deelnemers en inwoners uit 

Eckelrade. Door de aanpassing lopen we meer 

door het dorp en minder straten dubbel.  

  

We zullen om 9.00 uur beginnen met een openluchtmis bij de kapel 

onder in de Dorpsstraat. Na de H. Mis start daar de processie, 

vervolgens trekken we dan naar boven, via Klompenstraat, Linderweg,  

Eckelraderweg, Molenweg, terug naar de Dorpstraat, Putstraat, 

Miserecorde, Dorpstraat naar onder aan de kerk voor het slot. 

De rustaltaren blijven op dezelfde plaatsen. Bij slecht weer zal 

alles gewoon in de kerk zijn.   



  

AANPASSINGEN H. MISSEN IVM BRONKEN  

Vanwege de verschillende Bronken en processies zijn komende periode 

verschillende H. Missen aangepast. Let dus even goed op, dat u bij de 

juiste kerk staat.  

Zaterdag 1 juni: 17.45 uur Mariadorp, 19.00 uur Eckelrade en 19.15 

uur Oost-Maarland (dankviering Communicanten).  

  

Zondag 2 juni: 8.30 uur Openingsviering Breust en aansluitend 9.00 

uur start processie. 8.30 uur (eerder dus als voorheen) H. Mis Gronsveld 

9.15 uur start processie.  

  

Maandag 3 juni: Kerk Breust: 8.30 uur 

Jonkheidsmis Caestert, 9.45 uur Jonkheidsmis 

Breust. H. Mis in de Bron komt te vervallen. Kerk 

Gronsveld: 10.00 uur Schuttenmis, met 

aansluitend gravenzegening.  

Dinsdag 4 juni: 9.00 uur Kerk  

Eijsden Jonkheidsmis. 

De H. Mis in Oost-Maarland 

en Gronsveld komen   

’s avonds te vervallen. 

  

Zaterdag 8 juni: 18.00 uur  

Breust; 19.00 uur Rijckholt en  

19.15 Oost-Maarland.  

  

Zondag 9 juni: 9.00 uur openluchtmis Eckelrade; 11.00 uur Gronsveld 

Gebedsdienst door diaken Houben.  

  

OPEN KLOOSTERDAG OP ZONDAG 9 JUNI   

Het leven in een klooster spreekt tot de verbeelding. Religieuzen wijden 

hun hele leven aan God. Vanwege de stilte en het bijzondere leven in 

een communiteit trekken veel mensen zich graag een paar dagen terug 

in een klooster. Voor wie die mogelijkheid niet heeft, maar wel graag 

kennis wil maken met het kloosterleven wordt op zondag 9 juni weer 

een Open Kloosterdag gehouden.  



  

Enkele tientallen kloosters in het hele land openen dan hun deuren. De 

zusters, paters en broeders nodigen van harte uit voor een bezoek. Zij 

vertellen hun verhaal: wie zij zijn, wat zij doen en waarom ze kiezen 

voor een leven in dienst van God en de mensen. En ze luisteren ook 

graag naar het verhaal van de bezoekers. Ook enkele Limburgse 

kloosters doen aan deze dag mee. Dit zijn in ieder geval: de paters 

Camilianen in Roermond, de zusters Onder de Bogen in Maastricht, de 

Benedictijnen in Vaals (Mamelis) 

en de liefdezusters van het 

Kostbaar Bloed op de Windraak 

(Sittard). Dit laatste klooster kan 

ik u zeker aanraden, aangezien 

mijn zus daar overste is en zij u zal 

ontvangen. Meer informatie over 

de locaties en de programma’s is te 

vinden op de website www.openkloosterdag.nl 

  

KINDERPAGINA  

Hierbij een puzzel passend bij Sacramentsdag en de Bronk  

  

http://www.openkloosterdag.nl/
http://www.openkloosterdag.nl/


  


