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Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-
Maarland, Rijckholt

NIEUWE BISSCHOP

U heeft het allemaal in de media al mogen horen, we hebben een
nieuwe bisschop voor ons bisdom, Mgr. Ron van den Hout. Gelukkig
mag ik erbij zeggen. Het is goed dat er weer een bestuurder komt die
leiding en visie gaat geven aan ons bisdom.

Hij heeft natuurlijk al heel wat ervaring o.a. als bisschop van
Groningen. Daar is de kerk minder aanwezig in de samenleving als hier
en van de processen aldaar kunnen wij dan weer leren. Dit voorjaar



presenteerde hij een toekomstvisie voor het bisdom
Groningen/Leeuwarden. Daarin valt onder meer te lezen dat ‘elke
lokale gemeenschap een missiepost en veldhospitaal in de samenleving
moet zijn: verwelkomend en laagdrempelig voor bezoekers, steun en
hulp biedend aan kwetsbaren en zoekende gelovigen’.

Persoonlijk ken ik hem niet, maar als ik de verhalen mag geloven is hij
een pastoraal iemand die met beide voeten op de grond staat. Die out-
of-the-box durft te denken. Maar aan de andere kant heel realistisch is.
Hij wordt omschreven als een harde werker en een geliefd en inlevend
persoon. Iemand die zijn eigen visie heeft, maar altijd bereid is om te
luisteren.

Op zaterdag 24 augustus zal hij officieel worden geinstalleerd als 25ste
bisschop van ons bisdom, tijdens een plechtigheid in de kathedraal in
Roermond.

MAAR WIE IS ONZE NIEUWE BISSCHOP?
Op de website van ons bisdom staat hij als

volgt omschreven.

Onze nieuwe bisschop is geboren in 1964,

op de feestdag van St. Martinus als oudste

in een Brabants gezin van drie kinderen. Hij
groeide op in Diessen, een dorp in de

huidige gemeente Hilvarenbeek ten zuiden

van Tilburg. Afkomstig uit een familie met een agrarische achtergrond
koos Mgr. Van den Hout aanvankelijk voor een studie aan de Hogere
Tuinbouwschool in ’s-Hertogenbosch. Na het afronden van deze
opleiding besloot hij een andere weg in te slaan en gehoor te geven aan
zijn priesterroeping. Van 1987 tot 1993 volgde hij de priesteropleiding
aan het Sint-Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch. Op 5 juni 1993 werd hij
tot priester gewijd. Daarna werkte hij nog een jaar als kapelaan in zijn
stageparochie in Helmond.

Van 1994 tot 1997 studeerde Mgr. Van den Hout Bijbelse Theologie aan
de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome en behaalde hij een
licentiaat in het Oude Testament. Terug in het bisdom van ’s-
Hertogenbosch werkte hij als pastoor van Drunen-Elshout en de
Bommelerwaard, als deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-
Zaltbommel (2009-2012). Tegelijkertijd werkte hij aan een dissertatie




die in 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen werd verdedigd.
Vanaf 2012 tot 2017 was Mgr. Van den Hout vicaris-generaal van het
bisdom van ’s-Hertogenbosch. Ook gaf hij les aan diverse
priesteropleidingen, waaronder het grootseminarie Rolduc in Kerkrade,
waar hij zes jaar docent Oude Testament was.

Op 1 april 2017 werd Mgr. Van den Hout
benoemd tot bisschop van
Groningen/Leeuwarden. Hij koos toen voor de
wapenspreuk ‘In exilio spes’ (In ballingschap is
er hoop).
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We willen onze nieuwe bisschop heel veel '
succes en sterkte wensen bij zijn nieuwe taak. Maar hem ook welkom

heten niet alleen in ons bisdom, maar ook in onze parochies.

PROCESSIE IN OOST-MAARLAND EN
MARIADORP

Na de eerdere processies zijn dan de komende
periode nog Oost-Maarland en Mariadorp aan de
beurt.

Op zondag 7 juli is allereerst om 8.30 uur de H.
Mis in de kerk van Oost-Maarland, waarna de
processie zal trekken.

In Mariadorp is op zondag 11 augustus om 10.00
uur de openluchtmis bij de Lourdesgrot en
aansluitend zal dan ook de processie trekken.
We hebben mogen zien in de andere parochies hoe mooi het is geweest,
maar dat kan alleen maar als er voldoende mensen mee trekken en
helpen. Wil je mee doen, meehelpen bij een van deze twee processies
meld je aan. Meer informatie is altijd bij pastoor te verkrijgen. Samen
maken we ook daar de processies.

OP ZOEK NAAR.....
Voor de processie in Oost-Maarland op zondag 7 juli zijn we nog op
zoek naar mensen die het processiekruis willen dragen aan het begin



van de processie, als ook het boetekruis. Het liefst natuurlijk mensen die
een binding hebben met Oost-Maarland.

Mocht je interesse hebben, meld je aan. Samen maken we de processie.
Aanmelden kan bij Meyke Dassen. Via Whats-app of via SMS
0680094122.

ORGELCONCERT ECKELRADE

In het kader van het orgelfestival Limburg
zal op vrijdag 5 juli om 20.15 uur een
orgelconcert gechouden worden in de kerk
van Eckelrade. De organist is deze keer Luc
Ponet en zal vooral muziek uit het
prinsbisdom Luik ten gehore brengen. Van
harte welkom.

RUST

“Komt allen tot mij die uitgeput zijt en ik
zal u rust en verlichting schenken”. 1k
kwam deze tekst weer tegen op mijn
wijdingsprentje.

De laatste tijd hoorde ik van veel mensen
dat ze erg vermoeid waren. De laatste
weken voor de vakantie waren vaak tropenweken, met een volle
agenda.

Juist de komende vakantietijd mag dan ook voor iedereen een tijd zijn
dat men echt ook weer opnieuw tot rust komt. Tijd neemt om tot
zichzelf te komen. Tijd ook om na te denken over het leven. En hoe fijn
is het dat we het niet allemaal zelf hoeven te doen. Dat Jezus ons wil
helpen om die rust en verlichting te vinden. Hij wil ons helpen om onze
last van het leven mee te dragen of om het zelfs over te nemen.

Voor hen die de komende dagen op vakantie gaan wens ik dan die rust
toe. Maar neem ook eens de tijd om op uw vakantieadres een kerk
binnen te gaan. Om daar even stil te worden en te bezinnen. U zult
merken dat doet goed.




VAKANTIES

Ieder mens heeft dat op zijn tijd nodig. Dit geldt natuurlijk ook voor de
priesters.

Kapelaan zal vanaf komende zondagmiddag 23 juni t/m
zaterdagmiddag 29 juni afwezig zijn. Hij gaat een kleine
week naar zijn broer die in Noorwegen woont vanwege
zijn werk. Hij zal begin volgend jaar langer op vakantie
gaan naar zijn ouders in India.

Pastoor zal van 16 t/m 22 juli op vakantie gaan naar
Drenthe om daar vooral wat te wandelen en bekenden te
bezoeken.

GESPREK

We krijgen af en toe te horen dat mensen graag een gesprek willen of
dat pastoor of kapelaan op bezoek komen. Neem gerust contact met ons
op. Pastoor Ruud Verheggen 043-4091267, 06-53515143, of kapelaan
Boby Thomas. 06-59710549

Donderdag 29 augustus 2024 Dekenale bedevaart naar Banneux

Programma in Banneux:

11:00 uur Plechtige Hoogmis.

14:00 uur Gebedsweg van de Genadekapel
naar de Bron —
15:00 uur Plechtig Lof met ziekenzegening in de grote kerk
16:30 uur thuisreis

* Opgeven en betalen bij de plaatselijke contactpersonen Bij
voorkeur het geld overmaken naar NL29RABO 0132294923 tbv
dekenaat Gulpen.

*  Prijs voor deelname: € 20,--

* Eris de mogelijkheid om in de Hospitaliteit van Banneux te
lunchen: soep, hoofdgerecht, koffie en dessert.
Wij moeten van tevoren wel het aantal deelnemers doorgeven.



Kosten: € 17,-- te voldoen bij aanmelding.

*  Vo66r 5 augustus a.s. aantal deelnemers + lunch doorgeven en
betalingen inleveren of overmaken.

* Misintenties:

Er is de mogelijkheid misintenties op te geven. De
contactpersonen ontvangen een aantal briefjes met enveloppen.
Hierop kan men een misintentie opschrijven en de
kostenbijdrage van € 5,-- in de envelop stoppen.

De intenties worden tijdens de H. Mis in Banneux voorgelezen.
Inleveren van de enveloppen: bij de contactpersonen, of bij
instappen in de bus.

* Vertrektijd naar Banneux is circa tussen 8:30 uur en 9:00 uur.

* Ook rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voor
begeleiding zorgen. Let op! Als de rolstoelgebruikers wel in de
bus kunnen zitten, moet de rolstoel opklapbaar zijn. Begeleiders
betalen de halve prijs!

KINDERPAGINA
Bij het evangelie van komende zondag.



12* zondag doer het Jaar:

PUZZEL "alE

Samuel Advies voor geloofsgroei



