
                             
 

Nieuwsbrief  26 juli 2024  

Samenwerkende parochies 

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-

Maarland, Rijckholt 
 

VAKANTIETIJD 

Via Facebook kreeg ik de herinnering 

toegestuurd dat ik 5 jaar geleden deze 

afbeelding had gepost. Het betreft een 

poster die ik toen in België tijdens mijn 

wandelvakantie tegenkwam. 

En eigenlijk is deze boodschap nog steeds 

heel actueel. Juist in de vakantie komt er 

ruimte, komt er tijd, om inderdaad tijd te 

schenken, aan zaken die waardevol zijn in 

het leven. 

De vraag mag dan voor ieder van ons zijn, waaraan besteden we onze 

tijd. Wat is voor ons belangrijk. Is dat de mensen die je dierbaar zijn, de 

dingen die graag doet, of neem je ook eens tijd voor hen die je 

misschien wat vergeten bent, verwaarloosd hebt. 

En misschien hebben we door het jaar heen heel wat mensen te weinig 

aandacht geschonken die het wel zo verdienen. En misschien voelen we 

ons zelf ook wel eens gepasseerd, niet meer zo gezien door de anderen, 

misschien zelfs niet meer zo gezien door God. 

Het is juist goed om te zien dat Jezus steeds weer oog heeft voor de 

mensen die zo wat aan de kant staan. Dat God ons echt niet in de steek 

laat. Hij is er voor ieder van ons, iedere dag van ons leven, zo eindigt 

het Matteüs evangelie. 

Maar de vraag mag ook andersom gelden, hebben wij ons geloof, 

hebben wij God niet wat links laten liggen de rest van het jaar. Laten 

                                                                                                                                                                           



we deze vakantie daar tijd voor nemen.  

Ik hoor regelmatig van mensen dat ze op hun vakantieadres wel naar de 

kerken gaan kijken, wel dat kaarsje gaan aanmaken. Daar hoeft u echter 

niet voor naar het buitenland. Weet u hier ook steeds welkom.  

Laten we onze vakantietijd dus goed benutten, voor onszelf, voor onze 

dierbaren, voor onze hobby’s, de dingen die we graag doen. Maar laten 

we evengoed tijd nemen voor hen die we misschien wat vergeten zijn, 

zodat niemand alleen hoeft te staan en we allemaal een goede tijd 

mogen ervaren. 

GENIETEN 

Mijnheer pastoor hoe was uw vakantie geweest, 

bent u tot rust gekomen? Het waren vragen die 

ik afgelopen dagen regelmatig te horen kreeg. 

Natuurlijk kom je met een kleine week weg niet 

volledig tot rust, maar dat terzijde. Toch heb ik 

mooie dagen mogen hebben, juist omdat ik 

mocht genieten. Genieten van bepaalde 

bezoeken, zoals aan mijn oud-kapelaan, maar 

vooral genieten van de natuur. Als je loopt, 

rondkijkt en luistert hoor je en zie je ontzettend 

veel. Genieten van het gezang van de vogels 

bijvoorbeeld, genieten van de uitzichten op de 

heide, de weerspiegeling van de luchten in het 

water. Genieten van de bloeiende bloemen en de 

vlinders daar weer op. Er was zoveel om 

dankbaar voor te zijn, dat we dit allemaal 

hebben mogen ontvangen. Maar als je dan soms 

door grote vlaktes loopt en nauwelijks iemand 

tegenkomt, kom je ook tot besef dat we dankbaar 

mogen zijn voor deze schepping, voor die natuur. De 

vraag is dan alleen hoe gaan we met de schepping om. 

Hebben we respect daarvoor, gaan we daar goed mee 

om. Onze paus Franciscus spreekt daar zeer 

regelmatig over. Helaas zien we in de wereld dat niet 

iedereen kan genieten van die natuur, dat we het soms 

liever vernietigen of vervuilen.  



En nu kunnen we denken wat kan ik er zelf aan doen, dat zijn toch die 

grote jongens allemaal die het doen. Toch ieder klein beetje, ieder klein 

stukje is een eerste aanzet. In het weekend horen we het verhaal van de 

5 broden en de 2 vissen die leiden tot een broodvermenigvuldiging. Het 

kleine beetje wat die jongen gaf, werd in Gods handen iets groots. Zo 

kan onze kleine inzet, uiteindelijks iets groots worden, als we het 

allemaal samen doen. Al onze kleine beetjes vormen dan een groot 

geheel, zodat ook de toekomstige generaties kunnen blijven genieten 

van de mooie natuur. En in die mooie natuur mogen we dan steeds weer 

God blijven ervaren. Zoals ik dat tijdens mijn vakantie heb mogen 

doen. 

ZONDAG 11 AUGUSTUS OPENLUCHTMIS BIJ DE 

LOURDESGROT IN MARIADORP. 

Op zondag 11 augustus is er geen H. Mis in de 

kerk van Eijsden, maar om 10.00 uur bij de 

Lourdesgrot in Mariadorp. Graag willen we  

iedereen uitnodigen voor deze H. Mis. Om zo te 

laten merken dat we samen één zijn. Deze H. 

Mis zal worden opgeluisterd door Da Capo. Er 

zijn stoelen aanwezig bij de Lourdesgrot, maar u 

kunt natuurlijk ook uw eigen tuinstoel meebrengen. 

Na afloop van de H. Mis zal de processie door Mariadorp trekken. Een 

kleine maar fijne processie, waar iedereen bij uitgenodigd is om mee te 

gaan en mee te bidden. En laten we hopen dat in de komende jaren ook 

de harmonieën en schutterij weer gaan meetrekken, als is het misschien 

in kleinere groep. Het zou geweldig zijn en teken van echte 

gemeenschapszin. Na afloop is er dan een gezellig samenzijn op het 

grasveld naast de kerk. Wil je meedoen met deze processie het kan, we 

kunnen nog altijd hulp gebruiken. Meer informatie is altijd bij pastoor 

te verkrijgen. Samen maken we de processie. 

Bij slecht weer zal de H. Mis in de kerk van Mariadorp zijn. 

 

DONDERDAG 29 AUGUSTUS 2024 DEKENALE BEDEVAART 

NAAR BANNEUX  
Op donderdag 29 augustus vindt weer onze jaarlijkse dekenale 

bedevaart naar Banneux plaats. Men kan zich hiervoor aanmelden bij de 

verschillende contactpersonen of via de pastorie 043-4091267 of  



parochiebreusteijsden@ziggo.nl Prijs 

voor deelname: € 20,--, graag bij 

aanmelden betalen. Ook is er de 

mogelijkheid om in de Hospitaliteit van 

Banneux te lunchen: soep, hoofdgerecht, 

koffie en dessert. Kosten hiervoor 

bedragen: € 17,-- te voldoen bij 

aanmelding. 

Er is de mogelijkheid misintenties op te 

geven. Dit kan bij aanmeldingen of in de 

bus, De kosten hiervoor zijn € 5,--  De 

intenties worden tijdens de H.Mis in 

Banneux voorgelezen.  

Vertrektijd naar Banneux is circa tussen 8:30 uur en 9:00 uur. 

Ook rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voor begeleiding 

zorgen. let op! Als de rolstoelgebruikers wel in de bus kunnen zitten, 

moet de rolstoel opklapbaar zijn. Begeleiders betalen de halve prijs! 

 

NEDERLANDSE JONGEREN SAMEN NAAR PAUSBEZOEK IN 

BELGIË 

Paus Franciscus komt eind september naar 

België. Dan is er ook een meerdaags 

jongerenfestival. JongKatholiek organiseert 

vanuit Nederland een gezamenlijke reis voor 

jongeren naar België om dit mee te maken. Paus 

Franciscus bezoekt België van 26 tot 29 

september 2024. 

De Belgische bisschoppenconferentie organiseert 

een groot tweetalig evenement voor jongeren in 

de geest van de Wereldjongerendagen met het thema “Hope 

Happening” – hoopvol onderweg. Jongeren uit Nederland zijn van harte 

uitgenodigd om daarbij te zijn. 

De Nederlandse jongeren sluiten met JongKatholiek aan bij het 

jongerenprogramma van 28 tot 29 september 2024. Zet de datum vast in 

je agenda. 
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