
                             
 

Nieuwsbrief  30 augustus 2024  

Samenwerkende parochies 

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-

Maarland, Rijckholt 

 
KOM JE ANDERS KIJKEN. 

Onze bisschop gebruikte deze slogan van 

popfestival Noorderzon bij zijn preek bij zijn 

installatie. Je kunt het natuurlijk op verschillende manieren verstaan, zo 

zei hij. Je mag het verstaan als een uitnodiging om eens te komen 

kijken. Zo van kom anders maar eens kijken. En zo worden wij 

uitgenodigd om eens te komen kijken naar de kerk, naar wie Jezus is, in 

ieders leven. We worden uitgenodigd om naar de kerk te komen, om 

een of andere viering bij te wonen. En tegelijkertijd mag het een 

opdracht voor ons zijn, om anderen in onze omgeving uit te nodigen om 

eens mee te gaan naar de kerk, om het zelf te beleven wat het voor je 

kan betekenen, hoe je er rust, bezinning, ondersteuning mag ervaren. 

Toch kun je anders ook verstaan, kom eens op een andere manier 

kijken. Kijken met andere ogen, anders dan we gewend zijn. En juist in 

deze tijd waarin er ook binnen de kerk veel veranderd is het goed om 

met andere ogen te gaan kijken. Niet alleen stilstaan bij de uiterlijke 

dingen, maar naar wat werkelijk inhoudt geeft. Kijken met een frisse 

blik. En zo komen tot een persoonlijke ervaring. Een ontmoeting van 

mens tot mens doet je anders kijken, zo zei hij. 

En zo mogen wij het dus ook in onze parochies 

gaan beleven.  
We gaan binnenkort open Kerkenavonden 

houden, u leest hierover in het vervolg meer. 

Open avonden om samen te praten over onze 

kerk, denkend aan de toekomst. En we willen 

                                                                                                                                                                           



daar iedereen voor uitnodigen Kom anders eens kijken, zo zou ik u 

ervoor willen uitnodigen. Want de Kerk, de parochie zijn we allemaal 

samen. Samen moeten we daar vorm aan geven. En tegelijkertijd mag 

het een oproep zijn, van Kom eens anders kijken. Hoe het steeds is 

geweest, dat kunnen we naar de toekomst niet blijven volhouden. Er zal 

anders naar de toekomst gekeken moeten gaan worden, maar daar 

hebben we de open blik van een ieder van u ook voor nodig.  

Dus help ons om mee te denken over onze toekomst. 

OPEN AVONDEN TOEKOMST PAROCHIES 

Sinds vorig jaar nemen de parochies van Breust, 

Eijsden, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt, 

Gronsveld en Eckelrade deel aan de kerkenvisie 

zoals die door de gemeente in gang is gezet.  

Doel van de kerkenvisie is om te inventariseren 

hoe het er met de kerken voor staat en wat de verwachtingen voor de 

toekomst zijn.  

Vanuit diverse religieuze, cultuurhistorische, sociale, economische en 

ruimtelijke overwegingen wordt gekeken naar de 

toekomstbestendigheid van deze gebouwen. De gemeente wil in 

samenspraak met kerkeigenaren, parochianen, maatschappelijke 

organisaties, ondernemers, erfgoedorganisaties en andere betrokken 

partijen een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen 

formuleren en afspraken maken over de inzet van middelen voor 

duurzame toekomstbestendige kerkgebouwen. 

Inmiddels heeft de RO-groep, die deze visie in opdracht van de  

gemeente opstelt, al meerdere gesprekken gehad met de kerkbesturen. 

In april zijn ook voor de twee clusters (Eijsden-Breust,Mariadorp,Oost- 

Maarland en Gronsveld,Eckelrade,Rijckholt) gesprekken geweest met 

afvaardigingen uit het verenigingsleven en gemeenschap. 

Een volgende stap is om open gespreksavond te houden met de 

parochianen van elke parochie.  Hiervoor zijn de volgende data gepland 

• 23 september: Gronsveld 

• 24 september: Breust-Eijsden (kerk Breust) 

• 25 september: Eckelrade 

• 2 oktober: Rijckholt 

• 3 oktober: Mariadorp 

• 8 oktober: Oost-Maarland 



De gespreksavonden worden gehouden in de parochiekerk en beginnen 

om 20:00 uur.  

Het kerkbestuur wilt u van harte uitnodigen om deze avond bij te wonen 

en mee te denken over de toekomst van onze kerk. U bent van harte 

welkom!  

OUDE LIMBURGSE GEBRUIKEN & VOLKSGELOOF 

In de cursusreeks ‘Liturgische vorming’ van het 

bisdom staan dit seizoen oude Limburgse gebruiken 

volksgeloof centraal. Vormen zij het einde van een 

tijdperk of bieden ze nieuwe kansen? Dat is de vraag 

die in zes bijeenkomsten wordt gesteld.  

Processies door het veld of over straat, 

kruidenboeket of palmtak, het zegenen van alles wat 

los of vastzit, wijwater, wierook, paaseieren en 

driekoningenkoek, carnaval en oogstdankfeest, 

ijsheiligen, Hubertusmarkten en paardenzegeningen. 

Vanouds hangt de rijke Limburgse cultuur van 

katholieke volksgebruiken aan elkaar. Veel dreigt te 

verdwijnen. Soms is dat niet erg en heeft het zijn tijd gehad. Van andere 

zaken zou je je kunnen afvragen of ze niet afgestoft en opnieuw zinvol 

ingezet kunnen worden als vertrekpunt van een missionaire kerk. 

Deze avonden vinden o.a. plaats op een 6tal zaterdagmiddagen in 

Gulpen, in het Parochiehuis Kapelaan Pendersplein 10. 

Data Gulpen: 19 oktober, 2 november, 7 december van 13.30-15.00 uur 

De data voor het voorjaar van 2025 volgen nog! 

Deelname kan aan alle zes de bijeenkomsten of aan afzonderlijke 

middagen. Kosten € 5 per bijeenkomst ter plekke te voldoen. 

Aanmelden kan via de website van het bisdom. Of via 

activiteiten@sgv-roermond.nl  

INTENTIES VOOR LOURDES 

Van donderdag 26 september t/m dinsdag 1 oktober 

zal pastoor weer meegaan met een bedevaart naar 

Lourdes.  

Net als andere jaren zal hij ook weer uw intenties 

meenemen naar de Grot van Lourdes, daarvoor 
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bidden en bij Maria achterlaten. U kunt uw intenties doorgeven t/m 25 

september. Door ze af te geven op de pastorie (Kerkstraat 15 in Eijsden) 

of via email(ruud.verheggen@home.nl) of telefonisch 043-4091267 

BIJ 80 JAAR BEVRIJDING 

We vieren vanaf 12 september dat we 80 jaar bevrijd zijn. In het kader 

daarvan een gedicht van Phil Bosman.  

Liefde is het sleutelwoord 

Onze wereld gaat niet ten onder 

door gebrek aan kennis, 

deskundigheid, 

maar door gebrek aan liefde. 

 

Liefde vraagt dingen 

die niet meer in de mode zijn,  
namelijk zelfbeheersing, 

een niet toegeven 

aan hebzucht en egoïsme. 

 

Liefde is houden van mensen, 

niet van ‘de mensheid’, 

maar van concrete, levende mensen, 

mensen naast de deur. 

 

Alleen je medestanders liefhebben, 

alleen de mensen van je partij, 

je stand, je beweging steunen en helpen, 

is gemakkelijk, 

maar dit kan tot gevaarlijk 

groepsegoïsme leiden. 

 

Liefde is uit jezelf treden, 

om er te zijn voor anderen. 

In de economie van de liefde 

moet je meer geven dan je bezit. 

Je moet jezelf geven. 
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