
                             
 

Nieuwsbrief  11 januari 2025  

Samenwerkende parochies 

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-

Maarland, Rijckholt 
 

DANK  

Graag willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de 

vieringen met Kerstmis, het poetsen van de kerken en de versiering van 

deze, het opstellen van de Kerststallen. De mensen van de muziek, de 

kosters, acolieten en lectoren, collectanten, deelnemers van de 

gezinsmis en alle vrijwilligers. Zonder hun inzet zouden we niet 

kunnen. 

 

HET HEILIG JAAR 2025 IS BEGONNEN 

Dit jaar is een bijzonder jaar in de 

katholieke Kerk. Het is namelijk een 

Heilig Jaar of Jubeljaar. Een unieke 

gebeurtenis, want het vindt 

doorgaans maar één keer in de 25 

jaar plaats. Paus Franciscus nodigt 

ons allemaal uit om in 2025 

‘pelgrims van hoop’ te worden. 

Wat is een Jubeljaar? 
Een Jubeljaar of Heilig Jaar is een groot internationaal themajaar, 

waarin barmhartigheid, verzoening en vergeving van schulden centraal 

staan. Bij een Jubeljaar horen allerlei tradities, zoals een pelgrimstocht 

naar Rome en het passeren van de Heilige Deuren in de grote 

basilieken daar. In de kern is een Jubeljaar een jaar waarin mensen 

worden aangespoord om terug te keren naar de fundamenten van hun 

geloof en naar onderlinge verbroedering. Het is een jaar van het 

herstellen van relaties tussen mensen en ieders eigen relatie met God. 

                                                                                                                                                                           



Een Jubeljaar is ook een oproep tot bekering: het is een gelegenheid 

om eens goed naar je eigen leven te kijken en God te vragen je te 

begeleiden op de weg naar heiligheid. In een Jubeljaar spelen woorden 

als hoop, gerechtigheid, toewijding, dienstbaarheid en 

vredelievendheid een belangrijke rol. Bovenal staat in het Jubeljaar de 

ontmoeting met Christus centraal. 

Pelgrims van Hoop 

Paus Franciscus heeft als motto voor het 

Jubileumjaar 2025 gekozen: ‘Pelgrims van 

hoop’. Als gelovige mensen zijn we allemaal 

als pelgrims onderweg naar God. Dat is geen 

eenzame zwerftocht, maar een reis van een 

zelfverzekerd en vreugdevol volk dat op weg is 

naar een nieuwe bestemming. Christelijke hoop 

is daarom dynamisch en verlicht de 

pelgrimstocht van het leven, waarop we alle medemensen als 

metgezellen mogen zien. We mogen in ons leven altijd de hoop 

hebben dat we ooit bij God zullen uitkomen. Christelijke hoop is 

daarom een heel positieve manier van in het leven staan. Het glas is 

nooit halfleeg, maar altijd halfvol, omdat we weten dat God ons leidt. 

Christelijke hoop is ook een oproep om niet stil te blijven zitten, maar 

als pelgrims in beweging te komen en die hoop aan anderen door te 

geven.  

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 

God ontmoeten. Samen zingen. Bidden voor de ander. Omkijken naar 

elkaar. Tot rust komen. De eigen plaatselijke kerk is voor veel mensen 

op tal van manieren van betekenis. Met de kerk wordt niet alleen het 

kerkgebouw bedoeld, maar op de eerste plaats de gemeenschap van 

gelovigen. Iedereen die zich met de kerk verbonden voelt, mag zich ook 

verbonden voelen met die gemeenschap. 

Samen zijn we er ook verantwoordelijk voor dat 

onze kerk wordt doorgegeven aan een volgende 

generatie. Dan gaat het over het geloof in God, 

over zingeving, troost, steun en wijze levenslessen. 

Maar het gaat ook over de materiële kanten van de 

kerk: het onderhoud van onze kerkgebouwen, de 

kerkhoven, de kosten voor pastorale projecten en 



voor het personeel. 

Al deze kosten moeten betaald worden uit de vrijwillige bijdrage van 

parochianen. Dat onze parochieclusters kunnen functioneren, is daarom 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor iedereen die zich met onze 

geloofsgemeenschap verbonden voelt.  

Graag wil ik u daarom weer herinneren aan uw kerkbijdrage om dit 

over te maken zodat we onze rekeningen kunnen blijven betalen.  

Mogen we zo brutaal zijn om te vragen uw bijdrage een beetje te 

verhogen, omdat ook voor de parochie de kosten elk jaar stijgen. 

Het thema van de Actie Kerkbalans 2025 is ‘Geef vandaag voor de kerk 

van morgen’. De kerk en het geloof zijn een geschenk aan iedereen die 

zich er – van dichtbij of wat meer op afstand – mee verbonden voelt. 

Ook in het nieuwe jaar willen wij u dat geschenk aanbieden. Om dat te 

kunnen blijven doen, is uw financiële steun belangrijk. Onze parochies 

zijn ANBI-erkend. Dat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. 

ST. SEBASTIANUSVIERING OOST-MAARLAND  
Op zaterdag 18 januari is de St. Sebastianusviering in de 

kerk van Oost-Maarland in samenwerking met de 

Schutterij bij gelegenheid van hun patroonsfeest. Het 

mag ook de start zijn van hun jubileumjaar. De viering 

zal worden opgeluisterd door het koor ism de drumband. 

Weet u van harte welkom om bij deze H. Mis aanwezig 

te zijn en zo een van de patronen van ons dorp te vieren. 

Wisseling mistijden zaterdag 18 januari Let op!!!!!! 

Vanwege de Sebastianusviering worden de H. Missen van Breust en 

Oost-Maarland gewisseld. 

Dat wil zeggen: Oost-Maarland om 18.00 uur en Breust om 19.15 uur 

Bidweek voor de Eenheid 

OECUMENISCHE VESPERS ZONDAG 19 JANUARI 17.00 uur 

Komend weekend start de bidweek voor 

de eenheid onder de Christenen. (19-26 

januari). Hierbij willen we graag 

aansluiten met de oecumenische 

vesperviering op zondag 19 januari om 

17.00 uur. 

Deze keer zal het in het protestants 



Kerkje zijn op de Wilhelminastraat in Eijsden. 

Na afloop is er een gezellig samenzijn in het zaaltje naast de kerk. 

Het thema van de bidweek is: Ja, Ik geloof. Dit alles naar aanleiding 

van het jubileum van de 1
e
 oecumenische geloofsbelijdenis van Nicea. 

Het is dit jaar 1700 jaar geleden.  

Het is goed om zo samen te bidden, daarom wil ik u van harte 

uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. 

AANGEPAST PROGRAMMA VIERINGEN IVM VAKANTIE 

KAPELAAN NAAR ZIJN OUDERS IN INDIA 

(Kerala).   

Vanwege de vakantie van kapelaan is er in januari een 

aangepast programma:  

Dinsdag 14 januari 19.00 uur Oost-Maarland 

(Gronsveld vervalt) 

Donderdag 16 januari 9.00 uur Gronsveld (Eijsden 

vervalt) 

 

Zaterdag 18 januari 18.00 uur Oost-Maarland Sint Sebastianus 19.15 

uur Breust (Eckelrade vervalt.)  

Zondag 19 januari 9.30 uur Rijckholt 10.00 uur Gebedsdienst Eijsden 

11.00 uur Gronsveld 11.30 uur Gebedsdienst Mariadorp  

Dinsdag 21 januari 19.00 uur Gronsveld (Oost-Maarland vervalt)  
Donderdag 23 januari 19.00 uur Eijsden (Gronsveld vervalt) 

Zaterdag 25 januari 18.00 uur Breust 19.00 uur Rijckholt 

(vervangende priester) 19.15 uur Oost-Maarland 

Zondag 26 januari 9.30 uur  Eckelrade 11.30 uur Mariadorp ( Eijsden 

en Gronsveld vervallen) 

Dinsdag 28 januari 19.00 uur Oost-Maarland 

(Gronsveld vervalt) 

Donderdag 30 januari 9.00 uur Gronsveld 

(Eijsden vervalt) 

  



KINDERPAGINA 

Deze keer weer een puzzel. Succes ermee 

 
 


