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Nieuwsbrief  8 maart 2025   

Samenwerkende parochies  

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, 

OostMaarland, Rijckholt  
  

VASTENACTIE   

Iedere schooldag zitten ruim 600 kinderen klaar voor 

hun schoollunch - vaak hun enige voedzame maaltijd 

van de dag. Voor de leerlingen van de Our Lady of 

Peace Primary School in Chebukaka, Kenia, betekent 

deze lunch meer dan alleen eten: het geeft hen de 

energie om te leren en te groeien. Met onze Vastenactie 

campagne kunnen we dit jaar iets belangrijks realiseren: 

een nieuwe, veilige schoolkeuken. De huidige keuken is helaas sterk 

verouderd en voldoet niet meer aan de basis 

hygiëne-eisen. Samen kunnen we ervoor zorgen 

dat ruim 600 kinderen, van 4 tot 16 jaar, elke dag 

mogen rekenen op een gezonde en veilig bereide 

maaltijd. De Sisters of Mary, een Afrikaanse 

kloosterorde, zet zich dagelijks in voor de 

gemeenschap van Chebukaka, waar gezinnen vaak 

moeten rondkomen van slechts enkele euro's per 

                                                                                                                                                                      

 



dag. De zusters stellen alles in het werk om elk kind toegang te geven 

tot onderwijs – zelfs als ouders het schoolgeld niet volledig kunnen 

betalen. Onderwijs is de sleutel naar een betere toekomst, maar met een 

lege maag kan niemand leren. Een nieuwe school keuken legt de basis 

voor actief en betrokken leren. Met uw steun kunnen we: Honderden 

kinderen dagelijks voeden met een voedzame maaltijd, hun 

leerprestaties verbeteren door goede voeding die hen helpt 

concentreren, een veilige, hygiënische omgeving creëren waar 

gezondheid voorop staat. Samen kunnen we het verschil maken. Helpt u 

mee? U kunt uw vastenzakje bij uw parochie inleveren. Of maak uw 

gift over op rekeningnummer: NL21 INGB 000 300 0046 tnv 

Missiebureau Roermond onder vermelding van Chebukaka Kenia.  

  

VORMSEL 14 maart Gronsveld en 21 maart Breust  

Op vrijdag 14 maart zal om 19.00 uur in de kerk van Gronsveld en op 

vrijdag 21 maart zal om 19.00 uur in de kerk van Breust het vormsel 

worden toegediend aan onze vormelingen. Het vormsel wordt dit jaar 

toegediend door deken Bronneberg. Graag uw gebed voor onze  

vormelingen, dat ze mogen beseffen dat de 

H. Geest hen wil ondersteunen in hun leven.   

  

VOORSTELLINGSMIS 

COMMUNICANTEN 15 maart Breust  

Op zaterdag 15 maart om 18.00 uur zal de voorstellingsmis voor onze 

communicanten zijn in de kerk van Breust. De kinderen zullen zich dan 

gaan voorstellen en presenteren aan de gemeenschap. De H. Mis is vrij 

toegankelijk. Graag uw gebed voor onze Communicanten  



IN DE VOETSPOREN VAN JEZUS MET DE BIJBEL   

Na de carnaval begint de veertigdagentijd, een periode van gebed en 

bezinning. In deze tijd staan we bijzonder stil bij het lijden, de dood en 

de verrijzenis van Jezus. De veertigdagentijd helpt ons om extra te 

groeien als kinderen van God. Het is een tijd om naastenliefde te 

oefenen, maar ook om God beter te leren kennen. Hoe kunnen we 

kracht putten voor ons eigen leven in deze veertigdagentijd, 

geïnspireerd door het leven van Jezus?  

Wij willen graag bij ons in de kerk 

Bijbelstudieavonden organiseren in deze periode, zodat 

we Jezus beter leren kennen. We willen ook stilstaan 

bij de zondag lezingen door de veertigdagentijd. De 

lezingen worden verzorgd door onze pastoor en 

kapelaan. De bijeenkomsten vinden plaats om 20:00 

uur in het zaaltje van Mariadorp.   

  

De data van de bijeenkomsten zijn:  

18 maart:   Lezingen van Aswoensdag, eerste en tweede zondag van   

   de veertigdagentijd  

1 April:   Lezingen van derde, vierde en vijfde zondag van de  

     veertigdagentijd  

8 April:   Lezingen van Palmzondag en Witte Donderdag 15 

april:   Lezingen van Goede Vrijdag en Pasen  

Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten tijdens deze avonden in het 

zaaltje van de kerk in Mariadorp. Iedereen is van harte welkom.   

Locatie:  Onze Lieve Vrouweplein 4, Mariadorp.  

OP WEG NAAR PASEN Toen Jezus wist…  

Toen Jezus wist nu is gekomen het 

uur om door de nacht te gaan,  

heeft Hij een linnen doek genomen 

en water in een schaal gedaan.  

Hij gaf ons zwijgende een teken en 

kwam ons voet voor voet nabij, Hij 



deed het water van zich spreken, het 

stort zich uit en reinigt mij.  

Zo is de Heer een knecht geworden 

en tot de bodem toe gegaan om ons 

met ootmoed te omgorden, Hij 

doet ons zijn geringheid aan.  

Heer van mijn hart, U bent 

gekomen  

de nacht door naar uw grote dag, 

ik heb in eenvoud aangenomen. 

dat ik U daarin volgen mag. 

Jaap Zijlstra 

LOURDESBEDEVAART  

Graag maak ik reclame voor de 

Lourdesbedevaarten van dit jaar. Als er 

ergens eens plaats is waar mensen uit de 

hele wereld elkaar ontmoeten in geloof, 

dan is het in Lourdes. Wie Lourdes ook wil 

ervaren en Maria in de grot wil ontmoeten, kan mee met de bedevaarten 

die dit jaar weer worden georganiseerd. In Lourdes wordt een volledig 

Nederlandstalig programma aangeboden. De reis er naartoe vindt plaats 

per bus of vliegtuig. Het bijzondere van Lourdes is dat u ook aan de 

bedevaart kunt deelnemen als u mindervalide bent of zorg nodig heeft. 

Tientallen vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim staan de hele week 

voor u klaar.   

De data voor dit jaar zijn:  

17-24 mei, 12-17 september, 17-22 september en 22-27 september.   

Meer informatie en aanmelden kan via de website: 

www.huisvoordepelgrim.nl  

Voor hen die met mij mee willen. Zoals het nu staat zal pastoor 

Verheggen de bedevaart van 12-17 september begeleiden.  

  

SCHOONMAKEN 

Met het mooie weer van dit moment zie ik al veel mensen hard werken 

in hun tuin, al het onkruid moet verwijderd worden, er wordt weer 

gesnoeid, om alles weer klaar te krijgen voor het voorjaar. Ook 

http://www.huisvoordepelgrim.nl/
http://www.huisvoordepelgrim.nl/


binnenshuis heb je weer dat alles weer eens goed gelucht wordt, alles 

weer even fris gemaakt wordt.  

Maar hoe zit het met ons hart, wordt daar ook alles wat wild is gegroeid 

gesnoeid, onze verkeerde dingen weggehaald, of weer eens goed 

schoongemaakt en doorgelucht.  

De veertigdagentijd is daar natuurlijk een 

zeer geschikte tijd voor. We mogen deze 

periode nadenken over ons eigen leven maar 

ook bij God om vergeving vragen. En we 

mogen ook heel persoonlijk dat bij hem 

doen. Weet u daarvoor van harte welkom! 

  

  

KINDERPAGINA   

Deze keer een woordzoeker.   

  

  


