
                             
 

Nieuwsbrief  11 april 2025   

Samenwerkende parochies 
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, 

Oost-Maarland, Rijckholt 

 
Het laatste avondmaal  Goede vrijdag 

Het brood dat nu nog wacht Het Levend Brood gebroken 

de wijn die wordt gedronken vergoten wordt de Wijn 

in deze laatste nacht  dit is de dag der dagen 

moet als een teken zijn  de strijd zal vreeslijk zijn 

Ik zal Mijn leven geven  verlaten door de Vader 

geloof je bent van Mij.  gedompeld in de helse pijn. 

 

Stille zaterdag   Pasen 

De avond is gevallen  Kijk naar het morgenrood 

het lichaam neergelegd  het bloed steeg naar de hemel 

Zijn graf is bij de rijken  Hij heeft aan Vaders wens voldaan 

zoals het was voorzegd  in dood is nu het leven 

stil gaan zijn vrienden heen want Hij is opgestaan 

liet Hij hen toch alleen?  halleluja,  

Hij heeft het ook voor mij gedaan. 

 

Zalig Pasen 
Graag wil ik u allen ook namens het 

pastorale team en het gehele 

kerkbestuur een Zalig Paasfeest 

toewensen.  

    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           



VASTENACTIE 2025  
Iedere schooldag zitten ruim 600 kinderen klaar voor 

hun schoollunch - vaak hun enige voedzame maaltijd 

van de dag. Voor de leerlingen van de Our Lady of 

Peace Primary School in Chebukaka, Kenia, betekent 

deze lunch meer dan alleen eten: het geeft hen de 

energie om te leren en te groeien. Met onze 

Vastenactie campagne kunnen we dit jaar iets 

belangrijks realiseren: een nieuwe, veilige 

schoolkeuken. De huidige keuken is helaas sterk 

verouderd en voldoet niet meer aan de basis hygiëne-

eisen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ruim 600 kinderen, van 4 tot 16 

jaar, elke dag mogen rekenen op een gezonde en veilig bereide maaltijd U 

kunt uw bijdrage nog steeds doen. Er liggen nog zakjes in de kerken of het kan 

overgemaakt worden via rekeningnummer: NL21 INGB 000 300 0046 tnv 

Missiebureau Roermond onder vermelding van Chebukaka Kenia. 

 

OP WEG NAAR PASEN.  

WWee  bbeeggiinnnneenn  bbiijjnnaa  wweeeerr  aaaann  ddee  GGooeeddee  

WWeeeekk,,  de laatste week van de vastentijd, de 

laatste week van voorbereiding op Pasen. 

Het is natuurlijk een hele bijzondere week. 

Een week met velerlei gezichten. Eigenlijk is het heel mooi om deze week ook 

samen mee te vieren. Het helpt je om Pasen nog beter te kunnen beleven. 

 

Palm- en Passiezondag 

Hiermee begint de week. We staan stil bij het verhaal van 

de intocht in Jeruzalem, de vraag geldt dan mag Hij ook 

onze Koning zijn. De zelfde dag staan we namelijk ook al 

stil bij het Lijden van Jezus. Hoe hij voor ons koning 

wordt op het kruis.  

Zaterdag: 18.00 uur Breust gezinsmis 19.00 uur Eckelrade 19.15 uur 

Oost-Maarland  

Zondag: 9.30 uur Rijckholt 10.00 uur Eijsden 11.00 uur Gronsveld 11.30 

uur Mariadorp processie vanaf de grot.  

 

Witte Donderdag  
De dag waarop Jezus het Laatste Avondmaal viert met zijn 

vrienden. We vieren deze dag de instelling van de H. Mis als 

ook van het diaconaat en het priesterschap. We mogen 

stilstaan bij het feit dat Jezus zichzelf aan ons heeft gegeven.  



Vieringen zijn steeds voor gehele cluster 19.00 uur Breust en Rijckholt  

Goede Vrijdag 

Een dag waarop we natuurlijk heel bijzonder stilstaan bij het 

sterven van Jezus zowel ’s middags bij de kruisweg als ’s avonds 

bij de kruishulde. We mogen weten dat Jezus voor ons het kruis 

op zich heeft genomen. Want juist doordat Hij voor ons is 

gestorven mogen wij na onze dood verder leven in de hemel. 

Daarom ook Goede Vrijdag. 

Om 15.00 uur is er in de kerken van Breust, Eckelrade, Gronsveld, 

Mariadorp, Oost-Maarland en Rijckholt de kruisweg.  

Vieringen Kruishulde zijn steeds voor het gehele cluster 

19.00 uur Gronsveld en Mariadorp  

PAASWAKE  

De belangrijkste viering van het kerkelijk jaar is de Paaswake. 

Want juist daarin vieren we de verrijzenis, de overgang van 

dood naar leven, van donker naar licht. Deze viering bestaat uit 

4 elementen. 

1) Het licht. Het nieuwe licht wordt ontstoken en daaraan 

wordt ook de paaskaars en onze eigen kaarsjes 

ontstoken. Het geloof mag ook licht brengen in ons leven. 

2) Gods Woord. We zullen meerdere Bijbelverhalen gaan horen, want 

juist in de Bijbel vinden we de grond van ons bestaan. 

3) Het water. Het doopwater zal worden gezegend en daarmee zullen we 

ook zelf besprenkeld worden. Want ook bij de doop geldt die 

overgang van dood naar leven. Het water mag ons van alles reinigen 

zodat we kunnen leven als kinderen van God. 

4) De eucharistie. We mogen blijven doen wat Jezus deed bij het Laatste 

Avondmaal. 

 

Za. 19 april PAASWAKE voor gehele cluster 

19.00 uur Eckelrade en Oost-Maarland. 

Zo. 20 april 1
e
 Paasdag 

9.00 uur Oost-Maarland, 9.30 uur Rijckholt, 10.15 uur 

Eijsden,11.00 uur Gronsveld, 11.30 uur Mariadorp  

Ma. 21 april 2
e
 Paasdag 

9.30 uur Eckelrade, 10.30 uur Breust, 11.00 uur Gronsveld. 



PAASEIEREN ZOEKEN 

ook dit jaar gaan we ook weer Paaseieren zoeken nu niet in 

Gronsveld maar in Mariadorp. We doen dit op 20 april. Van 

harte welkom, wel graag even aanmelden.  

 

SLUIT JE AAN BIJ DE ‘BEWEGING VAN HOOP’ 

Er gebeurt in de wereld veel en niet alles is positief. Maar wie goed kijkt, ziet 

toch heel veel hoopvolle gebeurtenissen. Er zijn veel mensen die elkaar 

helpen, die voor elkaar opkomen en er voor elkaar zijn. Dat is hoopvol! Het 

zijn juist deze verhalen van hoop die we aan elkaar moeten doorvertellen. Zij 

inspireren en geven mensen de moed om het goede te blijven doen. 

Daarom is de katholieke Kerk in Nederland een campagne gestart om een 

‘beweging van hoop’ in gang te zetten. Op de website ‘bewegingvanhoop.nl’ 

zijn verhalen van hoop te lezen, plekken van hoop te vinden en inspiratie in 

woorden van hoop. En iedereen mag nieuwe verhalen insturen met eigen 

hoopvolle ervaringen. Het is de bedoeling dat er steeds meer persoonlijke 

verhalen van hoop bij komen. Ook nieuwe plekken van hoop zijn welkom. 

Doe mee en sluit je aan bij de ‘beweging van hoop’ en deel de positieve 

ervaringen via websites, sociale media of gewoon tijdens de koffie met je 

buurman of buurvrouw. 

De ‘beweging van hoop’ is een van de manieren waarop de katholieke Kerk in 

Nederland het thema van het Heilig Jaar oppakt om iedereen ‘pelgrims van 

hoop’ te laten worden. Hoop is een heel oud thema in de Kerk. We spreken 

van ‘de christelijke hoop die in ons leeft’. Dat betekent dat gelovigen per 

definitie positief en optimistisch in het leven mogen staan. Omdat we geloven 

in Christus is het glas altijd halfvol, nooit halfleeg. 

Toen paus Franciscus het Heilig Jaar aankondigde, heeft hij iedereen 

opgeroepen om die christelijke hoop niet voor onszelf te houden, maar te 

delen en uit te dragen in de wereld. Dat is precies wat de ‘beweging van hoop’ 

wil doen. Laten we in beweging komen en overal onze verhalen van hoop 

vertellen: #hopetelling. 

www.bewegingvanhoop.nl    

http://www.bewegingvanhoop.nl/


KINDERPAGINA 

 

 


